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Egypte op de rand van een burgeroorlog 

De tijd tot 25 januari 2013 is kort; toch zal deze tijd van cruciaal belang zijn 
voor Egypte’s toekomst! 
2 jaar geleden is op 25 januari 2011 Mubarak afgezet. Vervolgens kwam Moha-
med Mursi, de man van de Moslim Broederschap aan de macht. Door tegen-
standers werd meteen geroepen dat er gemanipuleerd was met de verkiezingen. 
Dit is echter niet ongebruikelijk in zulke situaties. 
Aan de ene kant is de Egyptische overheid bezig met het voorbereidingswerk 
om 25.1.2013 als triomfdag te markeren voor de zo geroemde “democratie” en 
aan de andere kant zijn de oppositie partijen en de jongeren bezig met het voor-
bereiden van massademonstraties om daarin het aftreden van de nieuwe presi-
dent te eisen. 
De Egyptische president heeft samen met zijn kabinet bewezen dat zij alleen 
maar staan voor de Moslim Broederschap en niet voor het gehele volk. Op geen 
enkele front is er vooruitgang geboekt. Integendeel: men faalde op politiek, op 
economisch en op sociaal front. Er is sinds het aantreden van M. Mursi geen 
enkele vooruitgang geboekt op politiek, sociaal of economisch gebied;  integen-
deel. Het is enkel de Moslim Broederschap die  zich gesteund ziet in de realisa-
tie van haar wensen. 
Egypte leeft deze dagen dankzij de financiële steun van andere landen, zoals 
Qatar en de Islamitische bank, zo wordt gezegd in de straten van Cairo. Tot 
overmaat van ramp is het Egyptische pond drastisch in waarde gedaald zodat de 
armoede voor een groot deel van de bevolking nog schrijnender is geworden.  
Ze hebben nu nog meer moeite dan voorheen om aan een minimale hoeveelheid 
voedsel te komen. Volgens VN-cijfers valt  40% van de 60 miljoen Egyptenaren 
onder de groep armen. Deze mensen verdienen minder dan $2 per dag !! 
In die zwakke groeperingen  zijn vooral vrouwen en kinderen, en minderheden 
als de Kopten de dupe. Zij worden aan hun lot overgelaten en leven onder de 
druk van de milities van religieuze groeperingen. Zij worden in het geheel niét 
beschermd! 
Op 25 januari 2011 is het vertrek van de toenmalige president geëist door de 
middenklasse jongeren. Zij  wisten zich  middels Twitter en Facebook te orga-
niseren en slaagden erin Mubarak uit te schakelen. Gebeurt dit echter weer op 
25 januari 2013 a.s., dan zal dat niet gebeuren door dezelfde middenklasse jon-
geren, maar nu door  hongerige burgers, die eten uit de vuilnisbakken van de 
straat. 
De huidige president en zijn getrouwen hebben bewezen dat zij aan de macht 
kunnen komen, maar hun kennis en kunde om het land te regeren is volstrekt 
ontoereikend. Ze zijn via eerlijke  verkiezingen aan de macht gekomen maar 
blokkeren nu de democratische ontwikkeling van hun land. Een vergelijking 
met de Hamas-beweging dringt zich op.  Een veeg teken is dat deze organisatie 
op de lijst van de terroristische organisaties van de VS staat. 
Egypte heeft te maken met een zeer onstabiele en gevaarlijke tijd. De huidige 
machthebbers hebben niet genoeg tools en middelen om het land de goede rich-
ting te leiden. Een groot deel van de bevolking is (nog) niet overtuigd van hun 
kracht. In het algemeen worden zij  onbetrouwbaar geacht en vindt men dat ze 
niet aan de macht verdienen te blijven. In de periode tot 25 januari  a.s. is de 
kans groot op demonstraties waarin massaal het vertrek van de president geëist  
zal worden. De demonstranten zijn met hun tenten al rondom het presidentiële 
paleis en op het Tahrir Squar aanwezig. Gevreesd wordt dat de situatie zal esca-
leren en tot  een 2e revolutie zal leiden. 
 

Het bestuur van de stichting: 
 

 Wim Gerholt 
voorzitter-Hardenberg. 

getron@kpnmail.nl 
 
 

 Ayad Mossad  
secretaris-Almere 

a.mossad@upcmail.nl 
 
 

 Hennie Davenschot  
 penningmeesteres-Hardenberg. 

hpad@davenschot.nl 
 
 

        Facebook:     Isdoe.nl 
 
 
 
 

De stichting is geregistreerd  
bij de KvK Enschede onder  

nummer: 56536240. 
 

 
Bank rekening nummer: 

 1774.41.178 o.v.v. 
         Interkerkelijke Stichting  

Egypte 

Adres: 
Brinkstraat 20 
7771 BE Hardenberg- Nederland. 
Tel.: 0523-262317 
e-mail: getron@kpnmail.nl 

Nieuwsbrief 1 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

mailto:getron@kpnmail.nl
mailto:a.mossad@upcmail.nl
mailto:hpad@davenschot.nl
mailto:getron@kpnmail.nl
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


I.S.D.O.E. 

Interkerkelijke Stichting voor Duurzame Ontwikkeling  
in Egypte 

 
Egypte op de rand van een burgeroorlog 

De tijd tot 25 januari 2013 is kort; toch zal deze tijd van cruciaal belang zijn 
voor Egypte’s toekomst! 
2 jaar geleden is op 25 januari 2011 Mubarak afgezet. Vervolgens kwam Moha-
med Mursi, de man van de Moslim Broederschap aan de macht. Door tegen-
standers werd meteen geroepen dat er gemanipuleerd was met de verkiezingen. 
Dit is echter niet ongebruikelijk in zulke situaties. 
Aan de ene kant is de Egyptische overheid bezig met het voorbereidingswerk 
om 25.1.2013 als triomfdag te markeren voor de zo geroemde “democratie” en 
aan de andere kant zijn de oppositie partijen en de jongeren bezig met het voor-
bereiden van massademonstraties om daarin het aftreden van de nieuwe presi-
dent te eisen. 
De Egyptische president heeft samen met zijn kabinet bewezen dat zij alleen 
maar staan voor de Moslim Broederschap en niet voor het gehele volk. Op geen 
enkele front is er vooruitgang geboekt. Integendeel: men faalde op politiek, op 
economisch en op sociaal front. Er is sinds het aantreden van M. Mursi geen 
enkele vooruitgang geboekt op politiek, sociaal of economisch gebied;  integen-
deel. Het is enkel de Moslim Broederschap die  zich gesteund ziet in de realisa-
tie van haar wensen. 
Egypte leeft deze dagen dankzij de financiële steun van andere landen, zoals 
Qatar en de Islamitische bank, zo wordt gezegd in de straten van Cairo. Tot 
overmaat van ramp is het Egyptische pond drastisch in waarde gedaald zodat de 
armoede voor een groot deel van de bevolking nog schrijnender is geworden.  
Ze hebben nu nog meer moeite dan voorheen om aan een minimale hoeveelheid 
voedsel te komen. Volgens VN-cijfers valt  40% van de 60 miljoen Egyptenaren 
onder de groep armen. Deze mensen verdienen minder dan $2 per dag !! 
In die zwakke groeperingen  zijn vooral vrouwen en kinderen, en minderheden 
als de Kopten de dupe. Zij worden aan hun lot overgelaten en leven onder de 
druk van de milities van religieuze groeperingen. Zij worden in het geheel niét 
beschermd! 
Op 25 januari 2011 is het vertrek van de toenmalige president geëist door de 
middenklasse jongeren. Zij  wisten zich  middels Twitter en Facebook te orga-
niseren en slaagden erin Mubarak uit te schakelen. Gebeurt dit echter weer op 
25 januari 2013 a.s., dan zal dat niet gebeuren door dezelfde middenklasse jon-
geren, maar nu door  hongerige burgers, die eten uit de vuilnisbakken van de 
straat. 
De huidige president en zijn getrouwen hebben bewezen dat zij aan de macht 
kunnen komen, maar hun kennis en kunde om het land te regeren is volstrekt 
ontoereikend. Ze zijn via eerlijke  verkiezingen aan de macht gekomen maar 
blokkeren nu de democratische ontwikkeling van hun land. Een vergelijking 
met de Hamas-beweging dringt zich op.  Een veeg teken is dat deze organisatie 
op de lijst van de terroristische organisaties van de VS staat. 
Egypte heeft te maken met een zeer onstabiele en gevaarlijke tijd. De huidige 
machthebbers hebben niet genoeg tools en middelen om het land de goede rich-
ting te leiden. Een groot deel van de bevolking is (nog) niet overtuigd van hun 
kracht. In het algemeen worden zij  onbetrouwbaar geacht en vindt men dat ze 
niet aan de macht verdienen te blijven. In de periode tot 25 januari  a.s. is de 
kans groot op demonstraties waarin massaal het vertrek van de president geëist  
zal worden. De demonstranten zijn met hun tenten al rondom het presidentiële 
paleis en op het Tahrir Squar aanwezig. Gevreesd wordt dat de situatie zal esca-
leren en tot  een 2e revolutie zal leiden. 
 

Het bestuur van de stichting: 
 

 Wim Gerholt 
voorzitter-Hardenberg. 

getron@kpnmail.nl 
 
 

 Ayad Mossad  
secretaris-Almere 

a.mossad@upcmail.nl 
 
 

 Hennie Davenschot  
 penningmeesteres-Hardenberg. 

hpad@davenschot.nl 
 
 

        Facebook:     Isdoe.nl 
 
 
 
 

De stichting is geregistreerd  
bij de KvK Enschede onder  

nummer: 56536240. 
 

 
Bank rekening nummer: 

 1774.41.178 o.v.v. 
         Interkerkelijke Stichting  

Egypte 

Adres: 
Brinkstraat 20 
7771 BE Hardenberg- Nederland. 
Tel.: 0523-262317 
e-mail: getron@kpnmail.nl 

Nieuwsbrief 1 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

mailto:getron@kpnmail.nl
mailto:a.mossad@upcmail.nl
mailto:hpad@davenschot.nl
mailto:getron@kpnmail.nl
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

